
4. Sint Maartensfeest 
 
a.  Het kringgesprek: net als in het vierde verhaal in het prentenboek gaat  
      het in dit kringgesprek over: mensen zouden iets van hun rijkdom met  
      elkaar kunnen delen. 
 
●       Wat vertelt Meneer Boek ons? 

Meneer Boek zegt dat mensen iets van hun rijkdom met elkaar kunnen 
delen. Meneer Boek zegt dat hij rijk is, als de kinderen vragen of hier 
een “rijk man” woont. Daar bedoelt hij niet alleen mee dat hij geld heeft 
om te delen. Meneer Boek denkt ook aan het delen van aandacht, ook 
aan het delen van tijd, ook aan het delen van zorg, ook aan het delen van 
ervaringen. 

  
●●    Wat deel jij met anderen?  

Je kan je broertje laten spelen met jouw Nintendo. Je kunt je vader een 
stukje geven van de chocoladereep die je van oma hebt gekregen. Je kunt 
mama vertellen wat je op het verjaarspartijtje hebt beleefd… 

 
●●●  We delen met elkaar in woorden wat ieder gisteren aan rijkdom  
 heeft beleefd.  
          Elk kind en ook de leerkracht vertellen om de beurt wat leuk was of  
          wat goed was.   
  
 

Benodigdheden: ieders ervaring.  
 
 
 


